
God geeft ons veel liefde! Zo veel, dat we
de liefde uit kunnen delen aan de mensen
om ons heen. Zo kunnen anderen door jou

zien dat God Liefde is.
 

Hoe doe je dat, liefde uitdelen? 
Kun jij 5 ideeën bedenken?
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De dominee heet:

Wat lezen we uit de bijbel?



Hoe vaak hoor jij het woord 'liefde' in de dienst? Kleur voor elke
keer een hartje!

God heeft ons een
opdracht gegeven.
Wat is die opdracht?

Morgen is het Valentijnsdag, de dag van de
liefde. Hoe ga jij morgen Gods liefde uitdelen?

Kijk nog eens naar je bedachte ideeën! 


