
Zoek de bijbeltekst nog een keer op en vul de woorden 
die missen in....

 

1 Timotheus 6: 6 -10

Maar voor wie ................ is  met wat hij heeft, is het geloof  grote ............Wij 

hebben niets in deze ...................meegebracht en kunnen er ook niets uit 

meenemen. Wij hebben ....................... en  ................., laten wij daar tevreden mee 

zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan ...................., raakt in een valstrik en valt 

ten prooi aan dwaze en schadelijke ......................die een mens in het verderf 

storten en ten onder doen gaan. Want de  wortel van alle kwaad is .................. 

Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof ................. en 

hebben zij zichzelf veel leed berokkend. 

zondag 13 maart 2022

Armoede & Rijkdom 

 

1 Timotheüs 

 6: 7-10
, 17-19

 

1.............................
 

2.............................
 

3.............................
 

4.............................
 

5.............................
 

Zet hier 5 woorden neer 
die jij 

hebt gehoord tijdens de 
preek en 

die volgens jou belangrijk 
zijn. 

Geld maakt gelukkig



 Op weg naar Pasen!!

 Jezus heeft er aan het kruis voor 

gezorgd dat wij mogen leven! 

Jezus werd arm om ons rijk te maken  

Preekvragen....
Waarom kan geld wel 

gelukkig maken?
 

Bedenk een manier waarop jij 
kan geven en zorgen voor een 

ander?
 

Van geven word je mooier 
wat zou de dominee daar 

mee bedoelen? 
 
 

 


