
zondag 24 april 2022

Vandaag gaat het over 2 mannen die onderweg zijn. 

Van J ________________ naar E ___________________

De Here Jezus komt ineens naast hen lopen en vertelt 

hen alles over de Bijbel. Zo geloven ook deze mannen dat 

Jezus echt is opgestaan uit de dood. 

Zij gaan het nu ook overal verder vertellen!

Het is echt waar…. Jezus is opgestaan….! ! !

 

 

De Here Jezus wijst de goede weg. 

   Rechts is goed, wat doe je dan?     

Waar gaat dan de linkerkant naar toe?

Schrijf maar op in de wegwijzer!



Zoek de verschillen! 

Hoeveel kun jij er vinden?

Klaar? Kleur de 
tekeningen mooi in.

Breng de twee leerlingen 
naar Jezus. Onderweg 

kom je letters tegen die 
samen vier woorden 

vormen. Kun jij ze vinden?


