
Een van de twaalf, Tomas, was er niet bij toen 
Jezus kwam.  Toen de andere leerlingen hem 
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: 
‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn 

handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als 
ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 

geloven.’  Een week later waren de leerlingen 
weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. 

Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in 
hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij,   

en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je 
vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je 

hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar 
geloof.’  Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn 

God!’  Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien 
hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en 

toch geloven.’
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Wat staat hier?


