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Hoera!
Het is vandaag de verjaardag van de kerk. 

Wist je dat de kerk met Pinksteren is geboren?

Kleur een vlaggetje 
voor elke keer dat de 
dominee 'Pinksteren' 
zegt. 

PinksterfeestBij een feest horen cadeautjes. De discipelen 
kregen de Heilige Geest. Ook wij hebben veel van 
de Heilige Geest gekregen. 
Kijk maar eens 
op de achterkant! 



D

Wij hebben de gaven 
van de Geest gekregen! 

 

Vul de 9 gaven in, in de 
puzzel hiernaast. Kun jij 

ze ook vinden in de 
woordzoeker?

De gaven van 
de Geest

Liefde

Blijdschap

Vrede

Goedheid

Trouw

Vriendelijkheid

Lankmoedig

Zachtmoedig

Zelfbeheersing

Herken jij de gaven van de Geest in 
de plaatjes hiernaast? 


