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De wereld op zijn kop 

Vandaag lezen we in Mattheüs 5 over de acht

zaligsprekingen die Jezus heeft gesproken in de


bergrede. De woorden die Jezus sprak zijn

bedoeld als troost voor mensen die moeilijke

dingen meemaken in hun leven. Ook al is het

leven niet altijd makkelijk, je mag weten dat

Jezus bij je is en dat het ooit allemaal goed


komt. Is dat geen fijn nieuws?Ook 
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Welke zin blijft over?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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weet jij de oplossingen?

Christenen zijn als een licht


voor de wereld

of als een _ _ _ _ op een _ _ _ _ 

n


