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Vandaag gaat het over een gelijkenis waarin drie mannen iets krijgen van hun heer. Twee
mannen doen er iets mee en verdubbelen wat ze gekregen hebben. De derde man doet er
niets mee en bereikt zo ook niets. Jezus bedoelt met deze gelijkenis dat we de talenten en de
liefde die we krijgen van God, moeten gebruiken om andere mensen te helpen en dienen. Als
je jouw mooie eigenschappen verstopt, dan doe je er niets mee en dat is jammer. Kun je
hieronder noemen welke van jouw talenten je kunt inzetten om een ander te helpen?




Kun je hier tekenen welke talenten jij


gekregen hebt van God?

Gebruik wat je van God hebt ontvangen om anderen te dienen



Kun je alle woorden

vinden en de uitkomst

van deze woordzoeker


ontdekken?.

Dienaar één kreeg vijf

talenten en verdiende er


vijf bij. Dienaar twee

kreeg er twee en


verdiende er twee bij.

Dienaar drie kreeg er

eentje en begroef zijn

talent. Vind voor elke


dienaar de goede weg

door het doolhof.


