
zondag 27 november  

Het is vandaag 

eerste advents-

dag! 
Jezus ontdekken 

en ontmoeten 
Door de bijbel te lezen, leer je Jezus kennen. In de 
bijbeltekst van vandaag wordt Jezus 'Mensenzoon' 
genoemd. In andere stukken van de bijbel krijgt Jezus 
andere namen, en al die namen zeggen iets over hoe Jezus 
is. 

Hoe wordt Jezus in de bijbel genoemd? Zoek de namen in 
de woordzoeker. Schrijf de gevonden namen in de 
adventskaars. 

(Kun jij ze alle 11 vinden?)

Hoe word jij wel 
eens genoemd?

Zeggen deze 
namen ook wat 
over jou?



“Ik verzeker jullie: alles wat 
jullie gedaan hebben voor 
een van de geringsten van 

mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor Mij 

gedaan.” 

Verbind de puzzelstukjes

Help jij mee met het volgende 
adventschilderij?

 
Kleur dit poppetje in en lever hem na de 

dienst in. Bij de keuken staat een 
mandje klaar. Dan gebruiken wij jouw 

poppetje in het schilderij. Alvast 
bedankt!


