
Preekvisie De Open Poort Hattem (vastgesteld op 13 februari 2023) 
 
De Open Poort wil een bezielende gemeente zijn  
die leert vanuit de bron van Levend Water,  
die hart heeft voor jongeren en voor ouders met hun kinderen  
en die dit gastvrij wil delen met ieder in de omgeving waar wij onze plek hebben gekregen. 
 
Als het gaat om prediking in De Open Poort spreken we uit dat: 

- Preken geïnspireerd worden door een concrete Bijbeltekst en door het geheel van 
liederen, gebeden en sacramenten worden ondersteund en uitgebouwd 

- De prediker is geroepen om het Woord van God te verkondigen – de Heilige Geest 
wil hem/haar daarvoor toerusten en gebruiken 

- Preken ‘gebeurt’ in het krachtenveld van de Geest waarin zowel tekst, prediker en 
hoorder betrokken worden 

- Preken gebeurt in een concrete context (leefwereld van de hoorders) en traditie 
(protestants-gereformeerd), in samenhang met bovenstaande missie en visie 

 
Vanuit onze traditie en missie & visie vinden we het belangrijk dat Gods Woord centraal 
staat in de prediking. In welke preek dan ook komt de gekozen preektekst tot zijn recht in 
zijn eigen context en in het geheel van het grote verhaal van de Bijbel: het evangelie van 
onze redding en de vernieuwing van ons leven door Jezus Christus en de Heilige Geest. 
 
We geloven dat God nog steeds tot ons spreekt door zijn Woord. Preken is daarom luisteren 
naar de stem van God. Goed luisteren naar Gods stem kan alleen door de Heilige Geest. Een 
open en ontvankelijke luisterhouding is daarom essentieel. We erkennen dat we van nature 
slechte luisteraars zijn, dat we ons moeten bekeren en dat God ons tegelijk wil vernieuwen. 
 
We geloven dat het daarom van belang om Gods Woord zo begrijpelijk mogelijk te laten 
klinken zodat de prediking zoveel mogelijk kan ingrijpen op het leven van de hoorders. 
Tegelijk erkennen we dat iedere hoorder weer anders is en dat preken mensenwerk is en 
blijft (2 Kor. 4:7). Variatie en afwisseling in prediking en liturgie zijn daarom belangrijk om 
zoveel mogelijk hoorders te bereiken. 
 
Dit alles betekent voor de prediking in De Open Poort: 

- Dat in elke preek het evangelie van Gods redding en vernieuwing centraal staan (met 
afwisselend en evenwichtig aandacht voor het werk van God de Vader, God de Zoon 
en God de Heilige Geest). 

- Dat er verschillende soorten preken kunnen zijn (passend bij de gekozen preektekst): 
pastoraal, vierend, dankend, verhalend, thematisch, onderwijzend, meditatief, 
activerend, vermanend, bemoedigend, etc. 

- Dat het belangrijk is dat door de preek heen Gods stem kan klinken. Dat vraagt niet 
alleen iets van de prediker, maar altijd ook iets van de hoorder. 

- Dat het – gezien onze traditie, context en leefwereld – van belang is dat preken 
Schriftuurlijk, actueel en begrijpelijk zijn voor zoveel mogelijk verschillende hoorders 
(van verschillende leeftijden, van gelovig tot zoekend, etc.), wetende dat afwisseling 
in tekstkeuze en preeksoort gezond is, om zoveel mogelijk oude en nieuwe hoorders 
in hun eigen situatie en levensfase te kunnen bereiken. 

- Dat allerlei andere eigenschappen van concrete preken hieraan ondergeschikt zijn 
(bv. activerend, onderwijzend, pastoraal, ordelijk en aansprekend). 


