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Slide 1
Slide 2-3 Col. 1:3-6 & 20
Hebt u ook gehamsterd deze week?
SLIDE 4
Bent u bang?
Bang om ziek te worden? Om alleen te moeten sterven aan Corona?
Veel mensen zijn bang – ik kan het me voorstellen.
Bange mensen proberen krampachtig de grenzen van Europa dicht te houden.
Bang voor vreemde mensen die we niet begrijpen, bang om onze rijkdom en welvaart kwijte te raken…
Maar een virus kent geen grenzen.
Een bewindsvrouw zei van de week: we zijn een welvarend land, er zijn voldoende voorzieningen, dus het komt goed.
Vertrouwen op onze welvaart….
Als christen herkennen we de beelden van het boek Openbaring… 
Er zullen nu hier, dan daar aardbevingen zijn, oorlogen, epidemieën, honger
En dan nog de opwarming van de aarde, weinig huizen voor jongeren, te weinig zorg voor ouderen…
Geen wonder dat mensen bang zijn…

Maar God had toch een paradijs gemaakt?
Een prachtige tuin?
En Christus was bij de schepping.
[Slide5]
Paulus zegt zelfs: Hij was de eerstgeborene, de Koning van de hele schepping!
In hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde, (…)
alles is door hem, Christus en voor hem geschapen.

In die prachtige tuin mochten wij wonen.
Niemand was bang…
Pas na de zondeval slaat de angst toe…
Adam en Eva verstoppen zich tussen de struiken… 
Trillend van de angst - voor God, voor elkaar, voor zichzelf.
De prachtige tuin werd gesloten.
Geen toegang voor zondaars.
Geen boom des levens, maar dorens en distels, zwoegen, ziekte, zware bevallingen…
En de angst ging nooit meer weg.
Je kunt zomaar door je broer vermoord worden, zoals Abel.
Honger lijden, zoals Abraham.
Verkracht worden, zoals de dochter van Jakob.
Als kind sterven, zoals het dochtertje van Jaïrus.
De prachtige tuin is gesloten.
Geen toegang voor zondaars.
Geen wonder, dat veel mensen bang zijn…

En we vragen ons af: wat doet God nu eigenlijk?
Vanmorgen luisteren daarom we naar Paulus.
Hij dankt God vanuit de gevangenis
Blij dat de Kolossenzen in Christus geloven.
[SLIDE6] En dan zegt hij: Overal in de wereld draagt het Evangelie vrucht en groeit het.
Het Evangelie groeit … en er zijn vruchten!
Overal in de wereld.
Veel mensen zijn bang… Maar stel je voor dat Paulus gelijk heeft…!?
Stel je voor dat God die de wereld maakte – zijn schepping niet los laat!
Stel je voor dat Hij tussen alle dorens en distels weer iets moois laat groeien!
Paulus zegt: met geloof, liefde en hoop zul je het zien!
Kijk maar naar vs 4 en 5:
[SLIDE7] Paulus dankt voor:
1. Geloof in Christus Jezus
2. Liefde voor alle heiligen
3. Hoop op de erfenis in de hemel

1. Geloof
Paulus, de zendeling, zit gevangen.
Bijna blind. Hij moet zijn brief dicteren.
Maar met de ogen van het geloof ziet hij dat het zaad van het Evangelie groeit en vrucht draagt - overal in de wereld.
Maar dat is niet aan hem te danken.
Dat is Gods werk.
De wereld is een tuin vol distels en dorens en moet helemaal opnieuw worden aangelegd.
Alles moet op de schop.
Gods toorn over de puinzooi die mensen aanrichten moet verzoend.
Wij mensen moeten van vijanden weer kinderen van God worden.
Een onmogelijke klus. Dat kan God alleen.
Maar Paulus ziet het met eigen ogen gebeuren.
Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het!

Hoe kan dat?
[Slide8] Paulus zegt twee dingen:
- Christus is eerstgeborene van de schepping (vs. 15)
- Christus is eerstgeborene van de doden (vs. 18)
Christus is de eerstgeborene van de schepping (15): 
Hij heeft met de Vader de wereld gemaakt. 
‘Alles is door het Woord ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.’
Christus was altijd al de Heer van de wereld. 

Maar, zegt Paulus, Christus is ook de eerstgeborene van de doden (18).
De Schepper, wordt schepsel – Gods Zoon wordt mens.
Hij sterft voor ons. Zo zijn wij verzoend met God.
Zo is de macht van de zonde gebroken.
Zo is er weer vrede tussen God en mens.
En niet zo zuinig ook.
[Slide9] 
Paulus zegt (Kol. 1:20): God wilde alles met zich verzoenen, door het bloed van het kruis.
Alles op aarde. Alles in de hemel.
Alles wat tussen God en mens in staat, alle zonde wordt opgeruimd...
We worden overgebracht van de duisternis naar het licht.
Alles? Ongelooflijk!
Vijanden worden niet gedood, maar worden vrienden!
Christus – de eerstgeborene van de dood.
De eerste van de nieuwe mensheid, de eerstgeborene van talloze broeders en zusters overal in de hele wereld.
Ga heen – bebouw en vervul de aarde – dat was zijn plan met de schepping.
God wil dat mensen groeien en tot bloei komen 
Door de opstanding van Christus gaat er in de tuin van deze wereld weer iets groeien
Zie je vruchten van het Evangelie.

Liefde

[Slide10] Paulus dankt voor:
1. Geloof in Christus Jezus
2. Liefde voor alle heiligen

Wat zijn die groei en die vruchten dan? Waar zie je dat?
Als je christen wordt, dan verander je.
Dan plant God zijn liefde in je.
Dát gaat groeien en vrucht dragen.
Ik herinner me nog altijd dat de oude Galina in Kyiv tot geloof kwam.
Ze vertelde: ik ben de laatste jaren zo veranderd – vroeger was ik jaloers, deed ik lelijk tegen zwakke mensen om me heen, was ik vaak angstig en gespannen… 
Maar nu ik geloof ben ik rustig en vriendelijk geworden.
[Slide11] Alles wat zo ‘gewoon’ is voor mensen: woede, angst, leugen, begeerte, trots, hoogmoed, geldzucht, egoïsme en noem maar op….
Dat groeit langzaamaan tot iets wat gewoon is voor God: liefde, vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, nederigheid, elkaar accepteren als kinderen van dezelfde Vader.
En zo herkennen we elkaar toch als kinderen van God? Overal in de wereld?
Overal draagt het vrucht ….

Overal in dat grote Romeinse rijk verschijnen kleine groepjes christenen – Korinthe, Galatië, Efeze, Filippi, Kolosse, Thessalonica….
Paulus kan een klein beetje meewerken aan de groei van de gelovigen: door te bidden, door brieven te schrijven, door ze af en toe te bezoeken, door zijn medewerkers te sturen, contact te onderhouden en elkaar te bemoedigen.
Het lijkt maar weinig – maar God gebruikt het – om de gelovigen te laten groeien!

[Slide12] Ik denk vandaag aan de kerken in Oekraïne, zoals in Swaljawa.
Wat een wonder!
In een post-communistisch land, met zoveel corruptie en verslaving  en oorlog met Rusland – zijn gelovigen! 
Kleine groepjes christenen in Kyiv, Rivne, Stepanj, Tavrieske, Ruda, en natuurlijk Swaljawa!
Wat mooi, dat we als kerken in Hattem voor hen kunnen bidden, schrijven, bezoeken. 
Het lijkt maar weinig – maar God gebruikt het – om de gelovigen te laten groeien!
En omgekeerd kunnen zij ons ook bezoeken, kunnen zij ook voor ons bidden en kunnen wij ook van hen leren!
De liefde van Christus bindt ons aan gelovigen van alle tijden en plaatsen.
Al zijn we nog zo verschillend!
Hoe kan dat?
Omdat we allemaal zijn overgebracht van de duisternis naar het rijk van Christus!
We mogen nu al leven in het licht van Christus.
We mogen het ook doorgeven.
Juist in donkere tijden mag het licht van Gods liefde stralen.
Hulp aan armen en hulpbehoevenden in onze omgeving.
Aan immigranten in erbarmelijke omstandigheden.
Aan eenzamen en zieken in onze omgeving.
De liefde van Christus laten zien!
Bidden zodat de angst verdwijnt!
Want we hebben hoop!

[Slide13] Hoop
Paulus dankt voor:
1. Geloof in Christus Jezus
2. Liefde voor alle heiligen
3. Hoop op de erfenis in de hemel

Geloof en liefde zijn vruchten van hoop.
We hebben hoop!
We vertrouwen erop dat de aarde weer paradijs wordt.
We willen weer een prachtige wereld te zien!
[Slide14] Paulus zegt: 12 “Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.”
Hoop tilt ons naar de hemel - naar Christus – naar de erfenis die ons wacht.
Door de dood en opstanding van Christus is er een erfenis!
Voor wie?
Voor de familie! Voor Gods kinderen!
Dankzij Christus worden we schatrijk!
Het wonderlijke van deze erfenis is: de overledene leeft!
En hij gaat nu al de erfenis uitdelen.
Dat doet Hij zelf. Stukje bij beetje – straks helemaal.
Straks woont God weer bij de mensen.

Ook christenen kunnen bang zijn.
Voor oorlog, honger, ziekte, Corona, immigranten…
Maar we mogen vooral leven van de hoop.
[Slide15]
Zie je wel dat er tussen de dorens en distels al nieuw groen komt?
Zie je wel dat er op onverwachte plekken vruchten komen?
Zie je wel - Gods rijk groeit – maar wel tussen het onkruid en de distels.
Er is hoop! 
Want Gods Evangelie draagt vrucht en groeit!
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